
Reisverslag	China	
	

Voor	de	reis	begon	hadden	we	
eerst	een	soort	kennismakings-	
dag.	Met	de	mensen	uit	
Nederland	gingen	we	naar	een	
Chinees	restaurant.	Waar	we	
iedereen	konden	ontmoeten	en	
we	kregen	nog	meer		informatie	
over	de	reis.			

	

Voor	het	officiële	programma	begon	waren	we	al	2	dagen	in	China	
zodat	we	alvast	konden	wennen	aan	het	tijdsverschil.			

	

	

			

De	dag	voor	dat	het	programma	echt	
begon	gingen	we	met	de	taxi	naar	het	
hotel.	In	de	lobby	kregen	we	meteen	
	4	T-shirts,	2	petten,	2	keycard	en	3	
boeken.   	

	

	
	



Die	ochtend	moesten	we	al	vroeg	
opstaan	en	in	de	ontbijtzaal	was	het	
ook	nog	eens	heel	druk	dus	moest	je	
even	zoeken	naar	een	plaats.	De	
openingsceremonie	begon	om	10.00	
uur	er	werd	van	elk	land	een	speech	
gehouden.	Om	14.00	gingen	we	naar	

de	Chinese	muur	toen	we	in	de	bus	zaten	begon	het	ineens	heel	
hard	te	regen	we	kregen	allemaal	
een	regenponcho.	Toen	we	er	bijna	
waren	kregen	we	te	horen	dat	de	
muur	dicht	was	door	de	regen.	De	
planning	werd	veranderd	en	we	
gingen	naar	het	zomerpaleis	daar	
waren	gelukkig	veel	overdekte	
stukken.	Daarna	gingen	we	eten.	Na	
het	eten	zouden	we	naar	het	bird's	nest	en	de	watercube	gaan	
maar	door	de	regen	ging	dat	helaas	niet.	We	zijn	er	uiteindelijk	met	
de	bus	langs	gereden.	Rond	20.30	waren	we	weer	in	het	hotel.		

	



Om	8.00	zaten	we	al	in	de	bus	naar	het	plein	
van	de	hemelse	vrede	en	de	verboden	stad.	We	
hoefden	gelukkig	niet	in	de	wachtrij	en	niet	
door	de	security	om	het	plein	op	te	mogen.	Op	
het	plein	hadden	we	nog	een	groepsfoto	
gemaakt.	Vanuit	het	plein	liepen	we	naar	de	
verboden	stad.	Het	was	heel	erg	warm	33	graden	en	volle	zon.	We	
liepen	naar	de	andere	kant	van	de	verboden	stad	en	aan	het	einde	
door	de	tuin.	Toen	moesten	we	drie	kwartier	wachten	op	de	bus	
want	die	kon	niet	parkeren.	We	gingen	naar	een	chique	restaurant	
waar	je	15.000	euro	voor	moest	betalen	om	er	überhaupt	te	
mogen	eten	het	was	heel	lekker	en	iedereen	smaakte	het.	Met	de	
bus	gingen	we	verder	naar	het	nationaal	theater	een	prachtig	

gebouw	omringd	door	water.	De	ingang	
was	een	soort	tunnel	waar	het	water	
over	je	heen	stroomde.	We	hadden	
gedacht	dat	we	een	peking	opera	te	zien	

zouden	krijgen	maar	kregen	een	
muziekvoorstelling	met	allemaal	Chinese	
instrumenten.	Daarna	gingen	we	naar	een	
restaurant	waar	peking	eend	was.	De	eend	
werd	vers	bereid	en	we	kregen	sojasaus	en	een	
soort	pannenkoekjes	om	de	eend	in	te	rollen	
dat	was	heel	erg	lekker.	Daarna	gingen	we	naar	
de	winkelstraat	Quan	men-xi	in	de	buurt	van	het	plein	van	de	
hemelse	vrede.	Het	was	een	leuke	straat	met	veel	lichtjes	en	een	
oud	trammetje.	We	waren	rond	20.30	weer	terug	in	het	hotel.			



Om	8.00	u	vertrokken	we	al	naar	de	Chinese	kunstschool.	Daar	
kregen	we	een	voorstelling	te	zien	met	diverse	optredens.	Daarna	
werden	we	in	groepen	verdeeld.	Onze	groep	ging	Chinese	maskers	
schilderen.	Daarna	moesten	we	anderhalf	uur	in	de	bus	voor	de	
lunchgelegenheid	daar	kregen	we	een	kamer	met	
eigen	badkamer	waarom	weet	ik	ook	niet.	
Daarna	gingen	we	naar	de	Chinese	muur.	We	
gingen	naar	een	stijl	stuk.	We	kwamen	aan	rond	
15.00	en	het	was	toen	37	graden.	De	treden	
waren	niet	uitgesleten	meer	er	zat	wel	veel	

verschil	in	de	
hoogtes.	We	zijn	tot	de	5e	wachttoren	
gegaan	want	de	hitte	was	niet	te	doen	
en	we	hadden	ook	geen	tijd	meer.	Op	
het	toilet	konden	we	ons	snel	
omkleden	en	mochten	we	de	gele	
shirtjes	uit	en	onze	eigen	kleding	aan.	

We	gingen	met	de	bus	naar	een	restaurant	waar	we	een	
voorstelling	bij	het	eten	kregen.	Ze	begonnen	met	een	
openingsceremonie	waar	ze	op	verschillende	trommels	gingen	
slaan.	We	kregen	een	geweldige	show	te	zien	met	mooie	
kostuums.		Bij	elk	gerecht	kwamen		een	of	meerdere	optredens.	Er	
gebeurde	heel	veel	tegelijk	zodat	je	niet	wist	
waar	je	moest	kijken	en	vergat	te	eten.	Tegen	
21.00	u	waren	we	terug	in	het	hotel.	



	

	

Om	8.00	u	werden	we	opgehaald	en	gingen	we	
naar	een	middelbare	school.	Daar	werden	we	
ontvangen	door	de	scholieren	en	kregen	we	
diverse	speeches	en	een	dans.	Daarna	gingen	we	
met	een	gastgezin	mee.	Van	tevoren	hadden	we	
aan	brief	gekregen	van	het	gastgezin.	Wij	

hadden	een	meisje	van	13	
jaar.	Er		stond	ook	in	hoe	oud	de	ouders	
waren	wat		ze	graag	deed	en	dat	we	
dumplings	gingen	maken.	Er	was	ook	een	
foto	bij	van	haar	en	haar	ouders	en	een	
sticker	met	een	nummer	erop	zodat	we	
wisten	dat	we	bij	elkaar	hoorden.	We	gingen	
met	een	taxi	naar	een	soort	tempelachtige	
gebouwen	met	tuinen.	Het	is	was	weer	super	

heet	met	37	graden.	Met	de	riksja	gingen	we	naar	een	restaurant	
waar	ze	veel	te	veel	eten	bestelde.	Omdat	het	
te	warm	was	gingen	we	naar	hun	huis	
daarvoor	moesten	we	een	half	uur	in	de	taxi.	
Het	was	best	een	ruim	appartement	met	3	
slaapkamers.	We	zagen	een	piano	staan	en	
vroegen	of	ze	een	stukje	kon	spelen	en	ze	
speelde	geweldig.	Vervolgens	gingen	we	foto’s	
kijken	op	de	telefoon.	Daarna	gingen	we	met	
de	hele	familie	dumplings	maken.	Er	werd	
deeg	gerold		en	we	hebben	samen	dumplings	gemaakt	wat	heel	
leuk	was.	Daarna	hebben	ze	ons	terug	gebracht	naar	het	hotel.			



	

	

Om	5.30	u	moeten	we	al	opstaan	om	te	ontbijten	en	om	7.00	u	
gingen	we	met	een		busje	naar	het	vliegveld	waar	we	het	vliegtuig	
namen	naar	Nederland.		

Het	was	een	mooie	reis	waar	ik	nog	heel	vaak	aan	zal	terugdenken.	

Geschreven	door	Chanu	Laeven,	12	jaar	oud,	uit	Nederland	

	


